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Voorwoord: 
 

Het inhoudelijk jaarverslag van Stichting Embrace wordt geschreven met het doel een 
samenvatting te maken van de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen die in het 
jaar 2024 hebben plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Geplande activiteiten aan het begin van 2024 
 

Actiepunten vanuit 2023: 

 

 

• Alle lopende projecten voortzetten en zo nodig verbeteren. 

• Begeleidingsplan specificeren in aparte onderdelen, zoals anticonceptie, financiën 

e.d. in Tapiobicske. 

• Contacten uitbouwen en opbouwen in Nederland, Hongarije, Engeland en 

Amerika. 

• Engelse les geven, basis niveau Tapiobicske. 

• Website in Engels vertalen. 

• Missiehuis verder uitbouwen naar de visie die ervoor is. 

• Kerk community opbouwen Korall; momenten van samen komen door de weeks. 

• Kerk community opbouwen Tapiobicske; momenten van samenkomen door de 

weeks. 

• Stagiaires ontvangen. 

• Organisatorische veranderingen doorvoeren m.b.v. ervaringsdeskundige.  

 

 

 

Activiteiten continueren en intensiveren: 

 

• Hulpgoederen inzamelen en op locatie afgeven 

• Groepsreizen faciliteren; Praktische hulp bieden bij gezinnen thuis, met als doel 

hulp te bieden aan de mensen in nood met een dienende houding. Dit ter opbouw 

van degene die geholpen wordt, maar ook voor de mensen die dit uitvoeren.  

• Ondersteunen van de Hongaarse organisatie Hungarian Baptist Aid  

• Sociaal/pastoraal werk Oost-Hongarije en Tapiobicske. 

• Daklozen/verslaafden en overige bezoekers wekelijks ondersteuning bieden door; 

Bidden, gesprekken voeren, muziek, gezelligheid etc.  

• Straatwerk onder de daklozen/verslaafden; uitdelen van voedsel, kleding en 

dekens etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



Doorbreek de cirkel van armoede en verander levens. Doe mee! 
 

Béke Church Tapiobicske  
 

Een hart voor de wijk – praktisch én geestelijk 

De kerk in Tápióbicske is het centrum van verschillende activiteiten die zich richten op de 

meest kwetsbaren.  

Wat dat concreet betekent? 

• We delen, zo mogelijk maandelijks, voedselpakketten uit en helpen daarbuiten met 

kleinere pakketjes als mensen geen eten meer in huis hebben. Onze complete lijst 

bestaat uit 100 huishoudens, in verband met de kosten is het niet mogelijk om deze 

allemaal maandelijks met een pakket te ondersteunen.  

• In de winter delen we brandhout uit. 

• We hebben een uitgiftepunt voor tweedehands kleding, gerund door iemand uit de 

wijk 

• Er draait een werkproject voor mensen uit de wijk en er is een programma gestart ter 

voorkoming van zwangerschappen. 

Het doorbreken van armoede vraagt absoluut meer dan alleen praktisch helpen. 

Echte verandering vraagt om educatie en persoonlijke betrokkenheid en 

begeleiding.  

• Iedere week wordt er bijles gegeven aan een aantal leerlingen. Opgezet door Gerdine 

en uitgevoerd door iemand uit de wijk. Na de zomer wordt het aantal leerlingen 

uitgebreid. Daarnaast is Gerdine bezig om met haar ook een programma voor Engelse 

les op te zetten. 

• Organiseren we een inloop, waar iedereen welkom is, met kinderactiviteiten. Een tijd 

van gezelligheid, ontspanning, relaties opbouwen en gemeenschapsopbouw.  

• We bezoeken de mensen thuis om echt persoonlijk tijd met hen door te brengen. 

Tijdens deze bezoekjes is er ruimte voor gezelligheid, grapjes rouw en verdriet. 

Daarnaast gebruiken we dit moment om samen te kijken hoe zij hun situatie, blijvend, 

kunnen veranderen. 

• Ontvangen we groepen, gezinnen, echtparen en anderen die mee willen werken aan 

verandering. Er wordt geklust bij mensen thuis, kinderkamp georganiseerd, straatwerk 

gedaan en nog veel meer! Met grote regelmaat zien we dat door deze reizen er een 

verandering plaatsvindt in het denken en geloofsleven van onze bezoekers. 

• Willen we, met behulp van onze contacten, onderwijs gaan aanbieden over 

onderwerpen als hygiëne, opvoeding, geldbeheer en gezondheid, maar ook praktische 

hulp geven bij het vinden van een baan en het schrijven van een sollicitatiebrief 

bijvoorbeeld. 

• Zijn een aantal jongeren uit de wijk aan het denken over hoe ze gezellige 

jeugdavonden kunnen realiseren. 

 

 

 



Korall Church Boedapest 

 

Een plek van hoop, herstel en verbinding. 

Iedere zondag komen tussen de 40 en 60 dak- en thuislozen samen. Sommigen van hen leven 

op straat, anderen verblijven tijdelijk in opvangcentra. Mensen komen niet alleen voor koffie, 

thee of het lunchpakketje. Het is de behoefte aan ontmoeting, hoop en geloof. 

Korall Church is voor velen een "thuis op zondag" geworden. 

 

Een geloofsgemeenschap met handen en voeten 

Wat op zondag begint met een dienst vol muziek, gebed en bemoediging, gaat door de week 

verder met verschillende bedieningen, zowel praktisch als geestelijk.  

• Zo zijn we actief op straat en gaan zonodig naar het ziekenhuis: we zoeken mensen op, 

bieden een luisterend oor, bemoedigen en helpen praktisch waar mogelijk. 

• We organiseren twee keer per week een inloopmoment, waar mensen binnen kunnen 

lopen voor koffie/thee, spelletje, ontspannen en serieuze gesprekken. 

• We zijn begonnen met een "dagje weg" met kleine groepjes. 

• In de zomer 2025 hebben we onze eerste "daklozen kampweekend". Een weekend de 

stad uit, ontspannen, genieten en ondertussen opbouwend en bemoedigend bezig zijn. 

• Daarnaast zullen we andere daklozenopvang locaties gaan bezoeken om (nog) meer 

mensen te bereiken en te bemoedigen. 

Concrete hulp 

We helpen bij het vinden van een opvangplek, ondersteunen mensen bij het zoeken naar 

verslavingszorg, en begeleiden hen naar artsen of instanties. We helpen met medicatie, 

voedselpakketten en delen daarnaast kleding, dekens en slaapzakken uit. 

 

Korall Church is méér dan een zondagse dienst. Het is een plek waar liefde zichtbaar 

wordt in daden, waar geloof praktisch wordt, en waar mensen weer ervaren dat ze 

meetellen, gezien worden, geliefd en gerespecteerd. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Terugblik 2024 
 

Boedapest: Flink onderschat was het opknappen van een appartement, aangeboden door een 

andere organisatie, zodat X uit de opvang weg kon. Hier is flink meer tijd in gaan zitten, we 

zijn dan ook dankbaar dat anderen vanuit Nederland hiermee zijn komen helpen.  

 

Tapiobicske 
Op het missieterrein Beke udvar ("vredesplein") zijn er weer veel werkzaamheden uitgevoerd, 

waardoor er weer een beetje beter en makkelijker gewoond en gewerkt kan worden. Het 

huisje (voor stagiaires en kort verblijf)  lekt niet meer, er is een begin gemaakt aan een 

woning voor langdurig verblijf van teamleden en het terras is (uit noodzaak) dichtgemaakt, 

omdat het kerkgebouwtje te klein was. Wat een zegen! 

Met behulp van terrasverwarmers is het nu mogelijk om (tijdelijk) samenkomsten en 

activiteiten te hebben. 

 

Voor het eerst ontvingen we dit jaar 2 stagiaires voor 12 weken. Ze hebben veel gezien, 

geleerd en geholpen.  

Gerdine en Janet verzorgden voor een aantal weken Engelse les. Dit was ook een eerste keer. 

De mensen waren enthousiast, het was goed en gezellig, maar we hebben besloten om tijd te 

nemen en te kijken naar andere manieren en vormen voordat we een volgende lesperiode 

starten. 

Met regelmaat worden er kinderactiviteiten georganiseerd het hele jaar door. Gerdine 

organiseert deze en zijn iedere keer een groot succes. Moeders komen gezellig mee met de 

kinderen, helpen en zo is het echt een mooi community event.  

 

Maandelijks hebben we een kerkdienst sinds november 2023. Afgelopen zomer mochten we 8 

mensen dopen! Langzaam komen er steeds meer mensen naar de samenkomsten. De kinderen 

genieten tijdens de zondagschool waar ze knutselen en korte zinnetjes uit hun hoofd leren. 

Nadien genieten we van een warme maaltijd met elkaar. 

Al deze verschillende manieren van community building is erg belangrijk in de stappen 

naar steeds meer: "Niet voor, maar met de mensen" 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



Koral Church 
 
Een veilige plek heeft waar iedereen welkom is. Samenkomsten vol met (ex)alcoholisten, 

(ex)verslaafden en (ex)criminelen. Mooi, bijzonder en een plek waar zoveel gebeurd. 

Sommigen hebben hun leven al veranderd, anderen worstelen in het proces en in dat alles is 

Korall een plek waar ze gezien, geliefd, gerespecteerd, gesteund worden en het evangelie 

meekrijgen . 

 

Naast de samenkomsten wordt vanuit Koral wekelijks twee keer een inloop ochtend 

georganiseerd en bezoeken we de mensen op de straat/thuis. De inloopmomenten vinden op 2 

locaties plaats en zijn een gezellige, laagdrempelig samenzijn waar gesprekjes, spelletjes en 

gebed centraal staan. Er kan flink gelachen worden, maar daarnaast ook heel serieus.  

Zsofi, is begonnen met bijbelkring bijeenkomsten. Het is een bijzonder samenzijn en met 

elkaar zijn we onderweg om hierin de juiste plek, tijd en vorm te vinden. 

 

Het leven van de mensen op straat is moeilijk, met de bezoekjes hebben we weer kunnen 

helpen met eten, materialen, medicijnen etc. Ook hier was en is het contact met de mensen, de 

vinger aan de pols houden en ze laten ervaren de ze "gezien" worden zo waardevol. Een 

glimlach, een traan of een plakkus...het kleine is hier altijd groot! 

 

Wat nog meer: 
Maandelijks zijn er voedselpakketten uitgedeeld, maar de praktijk is dat daarnaast met 

regelmaat Gerdine mensen in de buurt helpt met dan een beetje suiker, olie, brood of melk. 

Het aantal voedselpakketten wat nodig is loopt steeds verder op, daarmee ook de kosten voor 

dit stukje van onze werkzaamheden. Het doorbreken van de vicieuze cirkel waar de mensen in 

leven is niet gemakkelijk, zeker niet met de huidige ontwikkelingen. Maar het is in de kleine 

dingen dat we zien we dat de hulp en begeleiding die we geven wel degelijk zaadjes plant! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekendheid: 
  

• Gebruik van Facebook en Instagram werd ingezet en uitgebreid 

• Nieuwsbrieven zijn met regelmaat verstuurd door de zendelingen 

• Enkele presentaties werden gehouden 

• Contacten werden bezocht en nieuwe gemaakt 

 

Samenwerking: 
 

• Relaties zijn opgestart en onderhouden met organisaties: The Hungarian Baptist Aid, 

Hungarian Baptist Union, The International Church of Budapest, Riverside Church, 

Utcaroll Lakasba en de Deutch Reformatic Church, Danube Church, Campus Crusade 

en International Christian School of Budapest. Daarnaast zijn er meerdere waardevolle 

individuele contacten gemaakt. 

 

Actiepunten 
 

Actiepunten Stichting Embrace – 2025 

Algemeen / Organisatiebreed 

• Uitbreiden van het netwerk van sponsoren, investeerders en partners in Nederland en 

daarbuiten. 

• Vergroten van de financiële draagkracht via fondsenwerving, betrokkenheid van 

kerken, scholen en bedrijven. 

• Verdere structurering van vrijwilligers- en stagiairesbeleid. 

• Verdiepen van samenwerkingen met lokale en internationale partnerorganisaties. 

• Opzetten van educatieprogramma’s over hygiëne, opvoeding, geldbeheer, gezondheid 

en praktische vaardigheden. 

Béke Church – Tápióbicske (Hongarije) 

Praktische hulpverlening 

• Maandelijks meer huishoudens voorzien van voedselpakketten. 

• Voorbereiden en uitbreiden van het winterhulpprogramma (brandhout). 

• Verbeteren van het kledinguitgiftepunt. 

Bouw & faciliteiten 

• Afronden van de woning voor langdurig verblijf van teamleden. 

• Verdere ontwikkeling van het ‘Vredesplein’ voor multifunctioneel gebruik. 

• Onderzoek naar uitbreiding van het kerkgebouw i.v.m. toenemende 

bezoekersaantallen. 

Educatie & jeugd 

• Uitbreiden van het bijlesprogramma na de zomer. 



• Ontwikkelen en implementeren van een structureel programma voor Engelse les. 

• Ondersteunen van jongeren uit de wijk bij het opzetten van jeugdactiviteiten. 

Community & relaties 

• Voortzetten van maandelijkse kerkdiensten en zondagschool. 

• Vergroten van betrokkenheid van moeders bij kinderactiviteiten. 

• Verdiepen van huisbezoeken als persoonlijke begeleidingsvorm. 

• Organiseren van themabijeenkomsten over opvoeding, werk en gezondheid. 

• Ontvangen en begeleiden van bezoekgroepen uit binnen- en buitenland. 

Korall Church – Boedapest (Hongarije) 

Gemeenschapsopbouw 

• Verdere opbouw van Bijbelkringen. 

• Gemaakte video inzetten voor bekendheid, meer vrijwilligers en donaties. 

Straatwerk & inloopmomenten 

• Voortzetten van tweewekelijkse inloopmomenten op beide locaties. 

• Structureel straatwerk en ziekenhuisbezoeken voortzetten en uitbreiden. 

Nieuwe initiatieven 

• Organiseren van het eerste ‘daklozen kampweekend’ in zomer 2025. 

• Uitbreiden van bezoeken aan andere daklozenopvanglocaties. 

• Vergroten van het bereik van het ‘dagje weg’-initiatief voor herstel en ontspanning. 

Praktische hulpverlening 

• Ondersteunen bij medische zorg, verslavingszorg en praktische begeleiding. 

• Inspelen op acute hulpvragen zoals voeding, medicatie, kleding en onderdak. 

Filipijnen 

Verder groeien en kijken hoe de hulpverlening het beste vorm kan gaan krijgen binnen de 

mogelijkheden die er zijn. Daarnaast ook werken aan het opbouwen van een groter netwerk 

om mee samen te kunnen werken. 

Voor het bekijken van foto en film materiaal verwijzen we u naar Facebook en Instagram: 

https://www.facebook.com/StichtingEmbrace/ 

@embrace.budapest 

@zending_zonder_filter 

 

Heb jij na het lezen van deze documenten ook het verlangen om te helpen?  

Neem dan contact met ons op via info@stichtingembrace.nl 

 

Doorbreek de cirkel van armoede en verander levens. Doe mee! 
 

https://www.facebook.com/StichtingEmbrace/
mailto:info@stichtingembrace.nl

