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Voorwoord: 
 

Het inhoudelijk jaarverslag van Stichting Embrace wordt geschreven met het doel een 
samenvatting te maken van de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen die in het 
jaar 2023 hebben plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Activiteiten: 
 

Geplande activiteiten aan het begin van 2023: 
 
Actiepunten vanuit 2022: 
 
Actiepunten: 
 

• Alle lopende projecten voortzetten en zo nodig verbeteren 

• Begeleidingsplan in andere vorm opstarten in Tapiobicske 

• Contacten uitbouwen en opbouwen in Nederland, Hongarije en Amerika 

• Verbouwing Koral Mission Church 

• Website in Engels vertalen 

• Missiehuis verder uitbouwen naar de visie die ervoor is 

• Start ALPHA-cursus 
 
 
Activiteiten continueren en intensiveren: 
 

• Hulpgoederen inzamelen en op locatie afgeven 

• Groepsreizen faciliteren; Praktische hulp bieden bij gezinnen thuis, met als doel hulp te 
bieden aan de mensen in nood met een dienende houding. Dit ter opbouw van degene die 
geholpen wordt, maar ook voor de mensen die dit uitvoeren.  

• Ondersteunen van de Hongaarse organisatie Hungarian Baptist Aid  

• Sociaal/pastoraal werk Oost-Hongarije en Tapiobicske. 

• Daklozen/verslaafden en overige bezoekers wekelijks ondersteuning bieden door; Bidden, 
gesprekken voeren, muziek, gezelligheid etc.  

• Straatwerk onder de daklozen/verslaafden; uitdelen van voedsel, kleding en dekens etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Werkelijk uitgevoerde activiteiten en ontwikkelingen in 2023: 
 

• Het Missiehuis is weer opgebouwd en verbouwd. 

• Koral Church heeft een officiële full-timer kerkwerker en 4 nieuwe jongvolwassenen in het 
leiderschapsteam. 

• In 2023 zijn er verschillende groepen ontvangen, daarnaast gezinnen en individuen. 

• Gerdine Visscher is aangesloten voor een, voorlopig, afgesproken periode van 9 maanden. 

• Michel Dudart is verder getrokken naar Roemenië. 

• Contact met Engelse, Hongaarse en  Amerikaanse zendelingen breidt steeds verder uit. 

• Verbouwing van Korall Church heeft gedeeltelijk plaatsgevonden. 

• Crisishulp Oekraïne is gestopt in de praktische vorm, financieel wordt wel ondersteund aan 
de vertrouwde contacten. 

• ALPHA-cursus is eenmalig georganiseerd in de opvang. 

• Inloopochtenden voor de daklozen, armen en eenzamen, straat en bezoekwerk zijn 
voortgezet. 

• Voor een eenmalig project is er een appartement, van een andere organisatie, gerenoveerd 
zodat één van onze jongvolwassene, die we begeleiden, hier kon gaan wonen in plaats van in 
de opvang. 

• Nieuw contact met speciaal onderwijs school is verder uitgebreid. 

• Nieuwe contacten in het algemeen zijn gemaakt, bestaande onderhouden. 

• Alle lopende activiteiten zijn gecontinueerd en geïntensiveerd zoals hiervoor beschreven. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project Hulpgoederen: 

In 2023 heeft Embrace via verschillende contacten hulpgoederen mogen ontvangen. Verschillende 
scholen konden blij gemaakt worden met tafels, stoelen, kasten en andere materialen. In het eerste 
half jaar zijn er een aantal ritten nog naar de Oekraïne gedaan, ook daar werden goederen voor 
ontvangen. Inmiddels is deze vorm van hulp aan de Oekraïne gestopt, maar worden nog wel 2 
contacten, zonder regelmaat, financieel ondersteund. 
Voor de werkzaamheden onder de daklozen in Boedapest en mensen in en om Tapiobicske, 
bevoorrading “ ‘t Winkeltje”, kwamen naast kleding en klein huishoud materiaal ook medisch en 
bouwtechnisch materiaal binnen. 
Voor deze stroom van goederen is Embrace erg dankbaar er worden veel mensen en scholen door 
geholpen. 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 



Begeleiding Programma: 

Maandelijks worden er boodschappen uitgedeeld, er is hierin op geen enkele wijze onderscheidt 
tussen mensen/gezinnen/ouderen of afkomst. Naast deze periodieke hulp wordt er altijd 
ingesprongen bij crisis situaties. Het tekort aan voedsel, een basis voorziening, is hoog en het is 
duidelijk dat komend jaar het aantal maandelijkse pakketten flink omhoog zal gaan.   
Houtproject; Ook dit jaar was het weer mogelijk om door donaties een lading hout aan te schaffen. 
Het hout heeft op vele plekken ervoor gezorgd dat er wel warmte was en er wel gekookt kon 
worden. Naast het hout uit het houtproject waren we in staat om uit het bos, wat bij het missiehuis 
hoort, snoeihout en andere kleinere boompjes voor dit project te gebruiken. Het bos is door 
verschillende bezoekers en onze vaste helper flink onder handen genomen. Op deze manier kan het 
beter groeien en in de toekomst meer hout gaan opleveren. 
Werkproject; We zijn dankbaar dat de donaties aan Embrace het mogelijk maken dat we mensen 
binnen de community kunnen helpen aan “werk”. Het missiehuis heeft een terreinopzichter die b.v. 
zorgt voor grasmaaien, het bos omheinen, snoeien in het bos en allerlei andere dingen in en om het 
terrein, ook is het voor X nog steeds mogelijk om iedere vrijdag het “winkeltje” te draaien. Naast 
deze mensen kunnen we met regelmaat, als het nodig is voor klusjes, mensen uit de community 
inzetten. De mensen zijn hier altijd blij mee en wij ook! 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                           
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Korall Church: 
 
Het was een lang proces, het heeft veel geduld gevraagd van ons en we zijn dan ook blij dat we in 
2023 een grote slag hebben kunnen slaan in de verbetering aan het gebouw waar we wekelijks 
samenkomen. Het plafond is vervangen, elektrisch is verbeterd, een dubbele deur is gerealiseerd en 
er liggen tegels op de vloer! De ruimte is veiliger en handiger, maar nog steeds niet groot genoeg! 
De zondagse samenkomsten worden druk bezocht, mensen worden bemoedigd, aangesproken, 
getroost en uitgedaagd om na te denken over hun keuzes en situatie. Een opmerking van een 
bezoeker uit Nederland was: "Wat een warme plek, ik voel me welkom en het is overduidelijk dat ik 
hier mag en kan zijn wie ik ben". Steeds weer mogen we zien en ervaren hoe God aan het werk is in 
verschillende mensenlevens. Het is een plek waar ze zich geliefd, gezien en gerespecteerd voelen 
zoals ze zijn. Harten worden geraakt en veranderen door het samen zingen, bidden en de bijzondere 
gesprekken heen die we met ze mogen hebben. 
In de zomer vierden we voor het eerst avondmaal in Korall Church. Dit was een mooi en bijzonder 
moment. 
Zsofia is officieel full-time kerkelijk werker geworden van Korall Church en teamlid van Embrace sinds 
november. Ze zal zich inzetten op de zondagen en de inloopmomenten. Daarnaast is ze gedreven om 
meerdere dingen op te gaan zetten voor de bezoekers van Koral en tijdens de inloopmomenten. 
Zsofia gaat mee tijdens het straatwerk en zal, op gepast tempo, haar werkzaamheden uitbreiden 
waarvoor zij een hart en passie heeft. 
Het afgelopen jaar hebben we een ALPHA-cursus gedraaid in de opvang. Het was een goede tijd 
steeds met elkaar, maar achteraf is duidelijk geworden dat we komend jaar gaan insteken op 
Bijbelstudie, omdat hier steeds ook om gevraagd wordt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tijdens de jaarlijkse vrouwen conferentie van de Baptist Union mocht ik wat delen over Korall 
Church. Bijna 800 vrouwen kwamen samen van allerlei kerken binnen de Baptist Union. Het was een 
mooie en bijzondere dag. De eenheid met elkaar was een wederom een bevestiging dat het "samen-
doen en zijn" waardevol is op veel vlakken. 



Straatwerk:  
 
Straatwerk blijft een vast en bijzonder deel van de werkzaamheden in Boedapest. We konden 
mensen begeleiden naar en bezoeken in het ziekenhuis. Een aantal werd geholpen om de opvang 
binnen te komen, anderen in een opvang met intensieve begeleiding, maar dit is een ingewikkeld 
proces in Hongarije en geeft op meerdere vlakken met regelmaat frustraties. 
De openheid van de mensen op de straat naar ons is bijzonder. Na 9 jaar weten ze heel goed wie we 
zijn en via de mond tot mond reclame op de straat gaat dit als een lopend vuurtje. Het mooie hiervan 
is dat deze mensen op een bepaald punt ook de stap nemen om de inloop en/of Korall Church te 
bezoeken. 
Dit jaar zijn er ook weer met regelmaat gasten/jongeren meegegaan met het straatwerk. We doen 
dit ivm privacy met kleine groepjes. Veel jongeren worden geraakt door deze omstandigheden en 
krijgen door deze ervaring een goede kijk in wat er aan extreme ellende is op slechts 1500 km 
afstand. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Inloopmomenten: 
 
Inloopochtenden, Korall Church en Straatwerk, het is zoveel meer dan alleen wat eten en wat te 
drinken uitdelen. 
Schone kleren, luisteren, bemoedigen, bidden, wonden verbinden, helpen met ziekenhuisopname en 
medicijnen, een spelletje spelen, het zijn alle dingen bij elkaar die maken dat we een relatie hebben 
en opbouwen met deze mensen. 
Hun harten veranderen, eigenwaarde groeit en “wonden” genezen al kost dat tijd, maar stukje bij 
stukje zorgt dat ervoor dat ze in hun leven andere keuzes willen gaan maken. Hoe bijzonder en mooi 
is het dat we dat zien gebeuren, er deel van mogen zijn en het allemaal begint en eindigt met 
onvoorwaardelijk liefhebben. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Appartement: 
 
Via een contact organisatie namen we de uitdaging aan om een appartement op te knappen, zodat 
nadien X hierin kan gaan wonen. We kennen X van de straat, Korall en woont nu in een opvang. Het 
is een sociaal project met lage huur en begeleiding.  
Het appartement voor X was/is geen eenvoudige opdracht, het aantal klusuurtjes van onszelf, naast 
de beloofde aannemers, hierin is (te) veel. Ondanks dat we enthousiast zijn over dit concept, van de 
opvang naar een eigen plek, is de conclusie dat er veel meer werk bij komt kijken dan verwacht en 
gehoopt. Het appartement is een opknapper via een organisatie waarbij Embrace geen kosten heeft 
voor de verbouwing, binnen een budget wat hun hebben, maar alles loopt hier uiteraard altijd 
anders als in Nederland. We zijn dan ook blij dat het contact met alle aannemers gedaan wordt door 
één van onze vrijwilligers en er af en toe extra hulp is uit Nederland om te klussen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Missiehuis: 
 
Vanaf vertrek in 2015 is er het verlangen: Een locatie in de wijk waarin en omheen we dienen en van 
daaruit verschillende activiteiten realiseren. 
Daarnaast is er het verlangen in ons hart om een verblijf te hebben waar mensen, overal vandaan, 
kunnen komen voor een time-out. 
 
Een aantal voorbeelden van de activiteiten zijn: 
• Organiseren van buurtactiviteiten; o.a. hulp met huiswerk, Bijbelkring en educatie/voorlichting  
• Organiseren van activiteiten voor jongeren en ouderen 
• Plek om boks lessen te geven 
• Een fietsen/brommer reparatie werkplaatsje 
• Grotere groentetuin opzetten en onderhouden met de plaatselijke bewoners 
• Plek voor opslag en uitgifte hulpgoederen (huidige is tijdelijk) 
• Verblijf voor vrijwilligers/zendelingen die komen helpen 
 
Het belang van het hele jaar door activiteiten kunnen organiseren is voor kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen en ouderen heel belangrijk. Voor kinderen en jongeren kan het verschil zijn tussen 
op school blijven of niet, op het rechte pad blijven of niet, tienermoeder worden met alle gevolgen 
van dien of niet. Het verschil tussen eigenwaarde opbouwen of denken dat ze niets waard zijn. 
Jongvolwassenen hebben het zwaar hier en kunnen op alle vlakken leren van dingen die voor ons zo 
vanzelfsprekend zijn. En de ouderen, die kampen niet alleen met armoede, maar zijn vaak ontzettend 
eenzaam. Zoals we al schreven; We zijn enthousiast en het is nodig! 
 
Stap voor stap bouwen we dit op, ook met behulp van groepen en ander bezoek. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Educatie:  
 
Het naschoolse programma loopt goed in Tiszaszalka, Oost-Hogarije.  
Kleine dingen maken een groot verschil. Vanuit haar liefde voor de kids motiveert Jullianna de 
kinderen om op school hun best te doen en niet op te geven. De Engelse taal wordt extra aandacht 
aan gegeven en daarnaast deelt ze op een creatieve manier het evangelie met hen en zetten ze soms 
gezellig de bloemetjes buiten. 
Dankbaar voor de samenwerking met Julianna die dit wekelijks organiseert! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groepsreizen en ander bezoek: 
 
Deze reizen zijn een bewustwording aan beide zijden. Aan de ene kant het bewust worden van de 
eigen rijkdom aan de ene kant en de armoede en problematiek aan de andere kant. Voor de 
ontvangers van de hulp is er het besef en de ervaring dat er wel degelijk mensen zijn die om hen 
geven en dat ze van waarde zijn. 
Gezinnen, groepen, echtparen en voor 4 weken een extra 16 jarige jonge dame aangeschoven binnen 
het gezin van Boxtel! X geeft aan een mooie en bijzondere tijd te hebben gehad en heeft veel van 
haar grenzen verlegd. Naast alles wat ze gezien heeft en hoe ze geholpen heeft was ze binnen ons 
gezin een gezellige aanwezigheid. 
De groepen met jongeren zijn ook deze zomer weer hard aan het werk geweest. Veel gezinnen en 
ouderen zijn geholpen, kinderen vermaakt en daklozen aangeraakt door de belangeloze liefde en 
aandacht die ze kregen. 
Er werd geleerd dat "zijn" van groot belang is en dat positieve aandacht geven bij negatief gedrag 
een kind zoveel goeds brengt. We mochten verschillende waardevolle gesprekken hebben met veel 
jongeren en zijn steeds weer dankbaar wat de reis en deze gesprekken voor effect hebben op hun 
leven. 

"Dankjewel voor wat vreugde in ons leven!" 
(Uitspraak na een gezellige kindermiddag in de wijk) 

 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crisishulp: 
 
Aan het begin van 2023 zijn er nog een aantal transporten door ons gedaan naar de Oekraïne. Erna 
echter zijn we hiermee, vanwege het vele werk, gestopt. 
Via anderen proberen we nog steeds goederen naar onze contacten te krijgen, soms met succes. 
Daarnaast ondersteunt Embrace af en toe financieel, omdat de hulp die onze contacten bieden van 
groot belang is.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niet in de planning…kerk in Tapiobicske: 
 
Zo vaak hebben we gezegd tegen elkaar: “Nee, dat gaan we niet doen, daar gaan we niet aan 
beginnen.”  
Koral Church is er ook een voorbeeld van en de geschiedenis herhaalt zich… 
Samenkomsten in Tapiobicske: “Nee, dat is teveel, hoe gaan we dat doen, niet het goede moment, 
etc.”  
Wederom werd er meerdere malen om gevraagd en kwam bij ons de vraag naar boven: “Hoe vaak 
moeten ze het nog vragen tot dat we weer een stap in geloof durven zetten?” 
 
In november was er de eerste samenkomst in Tapiobicske! 
We werken samen met het reformatorische kerkje in het dorp, waarvan de predikant niet minder 
enthousiast als de bezoekers. 
Mensen werden opgehaald, koffie, thee en een warm kerkje was de plek waar we met een groep van 
20 bij elkaar kwamen. Het was een mooie tijd samen, een interactieve manier van spreken, liederen 
werden meegezongen, tijd voor gebed, een lach en een traan. 
Als het aan de mensen ligt dan gaan ook deze diensten zo snel mogelijk naar wekelijks, maar we gaan 
het ook hier stap voor stap doen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwe Teamleden Hongarije 
 
Gerdine (pabo afgerond en een master onderwijswetenschappen) kwam in September aan in 
Tapiobicske. Ze zal een heel (school) jaar bij ons blijven. Één dag per week zet ze zich in als vrijwilliger 
op een school voor speciaal onderwijs, daarnaast helpt ze mee tijdens de diensten in Koral, de inloop 
op woensdag en bij de verschillende projecten in Tapiobicske. 

 
 
Zsofia is officieel full-time kerkelijk werker geworden van Korall Church en teamlid van Embrace sinds 
november. Ze zal zich inzetten op de zondagen en de inloopmomenten. Daarnaast is ze gedreven om 
meerdere dingen op te gaan zetten voor de bezoekers van Koral en tijdens de inloopmomenten. 
Zsofia gaat mee tijdens het straatwerk en zal, op gepast tempo, haar werkzaamheden uitbreiden 
waarvoor zij een hart en passie heeft. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe bus! 
Embrace is dankbaar voor de praktische hulp van iedereen en financiële ondersteuning zowel eind 
2022 als begin 2023, specifiek voor de bus! Dit heeft het mogelijk heeft gemaakt dat we weer veel 
veilige km kunnen rijden. 
Een goede bus vinden was niet makkelijk, nadat dit was gelukt hebben er veel mensen geholpen om 
de bus uitvoer klaar te krijgen en is hij zelfs volgeladen en naar Hongarije gereden voor ons! 
 

 
 

 
 
 
 
 



Filipijnen 
 
Familie Bax heeft in 2023 de stappen gezet naar vertrek, bestemming Filipijnen! 
Eind 2023 hebben ze hun huis verkocht en begin 2024 zullen ze permanent zich daar vestigen. 
De eerste periode zal staan voor wennen en connecties maken, maar er staan mooie dingen te 
gebeuren in de nabije toekomst.  
 

 
 

 
 

Erkend leerbedrijf/stageplek 
Stichting Embrace is officieel een erkend leerbedrijf/stageplek. Studenten van de opleiding 
persoonlijk begeleider  maatschappelijke zorg en Sociaal werker zijn welkom voor hun stage in 

Hongarije. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bekendheid: 
  

• Gebruik van Facebook en Instagram werd ingezet 

• Nieuwsbrieven zijn met regelmaat verstuurd door de zendelingen 

• Enkele presentaties werden gehouden 

• Contacten werden bezocht 

 
Samenwerking: 

 

• Relaties zijn opgestart en onderhouden met organisaties: The Hungarian Baptist Aid, 
Hungarian Baptist Union, The International Church of Budapest, Riverside Church, Utcaroll 
Lakasba en de Deutch Reformatic Church, Danube Church, Campus Crusade en International 
Christian School of Budapest. Daarnaast zijn er meerdere waardevolle individuele contacten 
gemaakt. 
 

Actiepunten 
 
Actiepunten: 
 

• Alle lopende projecten voortzetten en zo nodig verbeteren. 

• Begeleidingsplan specificeren in aparte onderdelen, zoals anticonceptie, financiën e.d. in 
Tapiobicske. 

• Contacten uitbouwen en opbouwen in Nederland, Hongarije, Engeland en Amerika. 

• Engelse les geven, basis niveau Tapiobicske. 

• Website in Engels vertalen. 

• Missiehuis verder uitbouwen naar de visie die ervoor is. 

• Kerk community opbouwen Korall; momenten van samen komen door de weeks. 

• Kerk community opbouwen Tapiobicske; momenten van samenkomen door de weeks. 

• Stagiaires ontvangen. 

• Organisatorische veranderingen doorvoeren m.b.v. ervaringsdeskundige.  
 
 

Heb jij na het lezen van deze documenten ook het verlangen om te helpen?  
Neem dan contact met ons op via info@stichtingembrace.nl 
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